Inschrijving Parijs-Chartres 2013

“chapitre HH Martelaren van Gorkum”

Opgave tot de deelname aan de Pinksterbedevaart kan op de volgende wijze

* invullen van onderstaand formulier en per post toezenden aan:
Stichting Ecclesia Dei Delft
Arthur van Schendelplein 135
2624 CV Delft

* Invullen van onderstaand formulier en vervolgens het gescande formulier per E-mail toezenden aan:
chartres@ecclesiadei.nl

* De gewenste informatie direct per E-mail toezenden:
chartres@ecclesiadei.nl

Met nadruk wordt erop gewezen dat de in het formulier vermelde prijzen uitsluitend de deelname aan de Bedevaart
betreft en dat de inschrijving pas geldig is na ontvangst van het betreffende bedrag op:

bankrekening 60.30.59.252

t.n.v. Stichting Ecclesia Dei Delft

onder vermelding van:

Parijs-Chartres 2013
Na ontvangst van de verschuldigde inschrijvingsgelden op ABN-Amro bankrekening 603059252 t.n.v. Stichting
Ecclesia Dei Delft onder vermelding van Parijs-Chartres 2013 vindt de inschrijving bij de “Notre-Dame de
Chretiente” plaats. De bevestiging van deze inschrijving wordt direct doorgestuurd naar de betreffende Pelgrim.

Naam Voornaam
Adres
Postcode Plaats
Telefoon E-mail
Voor 15 april: €50,00
Na 15 april: €75,00
Chapitre
Naam geboorte-jaar | Chapitre Adults Adults prijs

Bij meer dan 3 personen uit hetzelfde gezin geldt voor de volgende inschrijvingen een reductie van 50 %

totaal
Reist u met eigen vervoer JA/NEE
Aantal medepelgrims die kunnen meerijden?
Maak gebruik van een gemeenschapstent JA/NEE
Geestelijke deelname / ondersteuning donatie € ...............
Vrijwilliger als bestuurder huurbusje 0

Bovengenoemde bedragen zijn ter dekking van de onkosten van de organisatie en gelden uitsluitend voor deelname aan de
Pinksterbedevaart Parijs-Chartres 2013

Bij beperkte deelname zal groepsvervoer van en naar de Bedevaart op vrijdag heen en dinsdag terug met low budged
overnachting plaatsvinden. Bij voldoende deelname kan vervoer per bus op vrijdag- en maandagavond worden geregeld
zonder overnachting. De kosten worden in beide gevallen geschat op circa €125, 00 per persoon te betalen bij aanmelding. De
werkelijke kosten voor vervoer en eventuele overnachting -low budged- wordt op basis van nacalculatie verrekend.

Voor meer informatie:
http://www.ecclesiadei.nl/chartres.html (Nederlandstalig);
http://www.nd-chretiente.com [de organiserende 'Notre-Dame de Chrétienté': Frans (uitgebreid)- & Engelstalig (beknopt)].
E-mail chartres@ecclesiadei.nl
telefoon +31 (0)15 2613849



mailto:chartres@ecclesiadei.nl

Loop je dit jaar ook mee?

Elk jaar lopen circa tienduizend pelgrims in drie
dagen de circa 105 km lange route van de Notre-
Dame van Parijs naar de Notre-Dame van Chartres.
Samen met duizenden pelgrims trek je tijdens het
Pinksterweekeinde zingend, biddend en mediterend
als in een kilometers lang lint door Parijs, de velden
en de bossen van het Franse landschap langs de
aloude pelgrimsroute naar het beroemde Maria
Heiligdom in Chartres.

Afhankelijk van het weer gaat het in stromende regen
over modderige paden of onder een onverbiddelijke
zon door de velden, en soms ook geplaagd door
blaren. Je offert de lasten van deze Pinksterdagen
voor het welzijn van Kerk en wereld.

Je loopt niet voor een lintje, een medaille of een bos
gladiolen. Als pelgrim loop je in het teken van Calva-
ri€ de pelgrimsweg naar het Koninkrijk Gods. En
wanneer je onder de last bezwijkt, krijgt je steeds een
nieuwe kans. ledere keer mag je je weer opnieuw bij
de pelgrimstocht aansluiten. zoals je na elke 'uit-
glijder', gesterkt door het sacrament van de Biecht,
steeds weer je levenstocht als pelgrim naar het
Koninkrijk Gods mag voortzetten.

Als één grote familie komen de pelgrims niet alleen uit alle delen van Frankrijk, maar uit de gehele
wereld, zoals Amerika, Australi€, Duitsland, Engeland, Litouwen en zelfs uit Rusland. Vorig jaar was
er ook een groep pelgrims uit Syrié en Irak.

Een indrukwekkende en onvergetelijke religieuze ervaring.

De liturgie tijdens de bedevaart is volgens de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus en de
daarbij behorende “usus antiquior (Liturgische boeken van 1962)

Voor hen die door welke omstandigheden dan ook niet fysiek kunnen deelnemen aan deze driedaagse
pelgrimstocht, is er een mogelijkheid om op geestelijke wijze deel te hebben door met gebed en/of
een financiéle bijdrage tot het welslagen van de Nederlandstalige deelname bij te dragen.

Dit jaar is het algemene thema van de bedevaart gericht op:

Opvoeding, de Weg naar Heiligheid

met de volgende specifieke thema's voor de afzonderlijke drie dagen:

Zaterdag 18 mei 2013

Principes van de opvoeding
onder bescherming van St. Jan Bosco

Zondag 19 mei 2013

het Gezin, de eerste plaats van de Opvoeding
onder bescherming van St. Johannes-Baptiste de La Salle

Maandag 20 mei 2013
God leert ons door de Kerk

onder bescherming van St. Anna en St. Joachim



